
Zondag 6 mei 1916.

Lente volop. Het kanon grommelt in de strandverte en de natuur viert feest. Langs
de lanen staan de kastanjeboomen zwaar ondoorzichtbaar als huizenrijen op pijlers
gebouwd; het schijnt een algemeene verlichting daarop van hooge kaarsen wit — en
rozerood. Heel het Park is met tenger groen overwuifd; bloemen, bloemen overal, op
alle vrije plaatsen geurig, kleurenrijk. En, de toch niet omgewoelde graspleinen, o
zoo mooi, effen fluweel! Geen mensch kan zich voorstellen, dat de oorlog den
schepter zwaait... ach, hij kan het wel, hoor goed toe, het kanon grommelt immer
van ver! Indien het toch eens zwijgen wou!

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


